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Beste Gelovigen,

Vandaag zal de khoetbah zich richten op een van de
grootste gevaren voor de mensheid: onwetendheid en
de schadelijke gevlogen ervan.

Onwetendheid wordt gedefinieerd als het gebrek aan
voldoende kennis over een onderwerp, of het nu
religieus of wereldlijk is, of het bezitten van onjuiste en
valse informatie over dat onderwerp. Kortom,
onwetendheid is het tegenovergestelde van kennis,
wijsheid en manieren. Mensen zijn verplicht te leren
wat ze niet weten.

De Koran en Hadith vermelden vaak de gevaren van
onwetendheid en waarschuwen moslims om
onwetendheid te vermijden, zowel in religieuze als
wereldse zaken. In een vers zegt Allah %: "Voorwaar,
Wij hebben de godsdienstige verplichtingen aan de
hemelen en de aarde en de bergen aangeboden,
maar zij hebben het afgewezen en waren daar bang
voor. Maar de mens nam deze op zich. Voorwaar,
hij is onrechtvaardig en onwetend.” (Al-Ahzab
33:72)

Het is verkeerd om onwetendheid alleen te zien als het
tegenovergestelde van kennis. Handelingen en
woorden die in strijd zijn met wijsheid en manieren zijn
ook vormen van onwetendheid. De Profeet (vrede zij
met hem) zei in een hadith tegen vastende moslims:
"Als iemand zich onwetend tegenover een vastende
persoon gedraagt, laat hem dan zeggen dat hij vast."
(Ibn Maadjeh)

Deze hadith benadrukt deze betekenis van het woord.
De Koran en Hadith bevelen moslims niet alleen om
zich te bevrijden van onwetendheid, die het
tegenovergestelde is van kennis, maar ook van
negatieve eigenschappen zoals arrogantie, lust, woede

en geweld, die vormen van geestelijke onwetendheid
zijn.
Beste Moslims,

Onwetendheid kan worden onderverdeeld in twee
soorten: de eerste is djehloe'l-basiet, wat verwijst naar
iemand die weet dat hij iets niet weet en deze waarheid
accepteert. Zo iemand is verplicht de waarheid te
zoeken en te leren. Het tweede type is djehloe'l-
moerakkeb, wat verwijst naar iemand die niet weet dat
hij iets niet weet, maar denkt dat hij de waarheid kent.
djehloe'l-moerakkeb is een vorm van onwetendheid die
een persoon verhindert te beseffen dat hij kennis,
wijsheid en manieren nodig heeft, of te beseffen dat hij
deze kwaliteiten mist. Deze kwaal verhindert hem de
waarheid te zoeken en zijn karakter te verbeteren. Soms
is een persoon zich hiervan bewust, maar kiest hij uit
eigenbelang voor onwetendheid boven de waarheid.
In een vers zegt Allah %: "En als zij nutteloze praat
horen dan trekken zij zich daarvan terug en zeggen:
“Voor ons, onze daden en voor jullie jullie daden.
Vrede zij met jullie. Wij zoeken de onwetenden niet
op.” (Al-Qasas 28:55)

Beste Gelovigen,

We kunnen kort de gevaren van onwetendheid onder
drie hoofdrubrieken samenvatten:

Individuele Gevaren: Onwetendheid verhindert
individuen om weloverwogen beslissingen te nemen.
Een gebrek aan kennis en manieren leidt tot verliezen
in zowel religieuze als wereldse zaken, tot verkeerde
keuzes, en tot failliet gaan in het hiernamaals.

Maatschappelijke Gevaren: Wijdverspreide
onwetendheid in een samenleving leidt tot religieuze en
wereldlijke  onrechtvaardigheden, vijandigheid,
conflicten en chaos. Een gebrek aan onderwijs en
moraal leidt tot het afbrokkelen van vertrouwen en
vrede onder de mensen.
Geestelijke Gevaren: Onwetendheid stelt bedrieglijke
en afwijkende individuen in staat de levens van mensen
te vernietigen in deze wereld en het hiernamaals. Het
zorgt ervoor dat individuen psychologische en
sociologische moeilijkheden ervaren.

Ik zal mijn khoetbah afsluiten met een hadith: "Wees
een geleerde, een student, een luisteraar, of houd van
degenen die dat doen; anders zul je vergaan."
(Tabarani)
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